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Soms voel ik me zo verdrietig 
over hoe de dingen gaan, 
dat er mensen honger lijden 
en dat oorlogen ontstaan. 

Dat er vaak zoveel verdriet is, 
zoveel angst en zoveel pijn. 
Maar er zijn ook erg veel dingen 
om heel dankbaar voor te zijn. 

Dankbaar voor de mooie dingen 
die U ooit geschapen heeft 
zeeën, meren, bergen, dalen 
alles wat op aarde leeft 

Dankbaar dat U ons wilt helpen 
als het soms zo moeilijk gaat 
en dat wanneer ik eens moet huilen 
U toch altijd naast mij staat. 
 


