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Vroeger was de Bijbel er alleen maar in ’t Latijn.

Dat kon je zelf niet lezen dat was helemaal niet fijn.

Maar Maarten Luther zei tegen de mensen dat hij vond

dat iedereen moest lezen wat er in de bijbel stond.

Veel priesters waren boos op hem maar Maarten was niet bang.
De Bijbel was voor iedereen, dus ging hij aan de gang.

Hij kocht meteen een hele grote stapel woordenboeken

zodat hij ieder woord dat hij niet wist zo op kon zoeken.

Want hij hoorde in zijn binnenste
maar steeds diezelfde stem,

en hij wist: dit is mijn opdracht,
en die opdracht komt van Hem.
Dankzij mensen zoals Maarten

is er heel veel opgebouwd,

want je kunt heel veel bereiken,
als je maar op God vertrouwt.

Zo werkte hij maar door en door en zwoegde jaar na jaar.

En eindelijk, ja eindelijk, was de vertaling klaar.

En toen de eerste Bijbels van zijn hand werden gedrukt

was Maarten apetrots omdat het toch nog was gelukt.

Hij was ontzettend opgelucht, zijn werk was nu voorbij.

Hij zorgde dat de Bijbel openging voor jou en mij.

Hij deed was hij moest doen en ook al had hij veel te vrezen,
door hem kon iedereen nu zelf ook in de Bijbel lezen.

Want hij hoorde in zijn binnenste ...



