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Als de grond begint te beven,

als een storm de huizen kraakt,

en als het land waarin je woonde
langzaam onder water raakt,

als jij je toekomst ziet verdwijnen
en denkt: alles gaat nu fout,

weet dan dat er iemand is

die voor je zorgt en van je houdt.

Kom maar bij ons als je bang bent,
en je bent niet veilig thuis.

Hier zijn zoveel open armen,

ook voor jou is er een huis.

Is er oorlog in jouw wereld,

te veel dreiging, kom maar gauw.
Want er is, als je moet vluchten,
hier bij ons een plaats voor jou.

Als de vijand is gekomen

die je van je thuis berooft,

en je moet vrezen voor je leven
omdat jij in God gelooft,

voel je je totaal verloren,

richt je ogen dan op Hem.
Wees maar stil en sluit je ogen,
en luister even naar zijn stem.

Kom maar hier wanneer je bang bent.
Doet het leven zoveel pijn,

kom dan veilig in mijn armen,

weet: Ik zal er voor je zijn.

Je verdriet en al je tranen,

die zijn op een dag voorbij.

Ook voor jou is er een toekomst,

er is altijd plaats bij Mij.



