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La la la la la la lie,
Lalalalalalaile,
La la la la la la lie,
de liefde is lief.

Als je alles toch eens wist,

als je alles toch eens kon,

als je alles toch eens deed

voor honderd procent,

lijkt dat helemaal perfect,

maar het is niet zoveel waard

als je de liefde, de liefde niet kent.

De liefde

is altijd heel geduldig,
aardig en beleefd,

hoeft niet perse te hebben
wat een ander heeft,
vindt zichzelf niet beter,

beter dan de rest
en heeft er echt een hekel aan
als iemand wordt gepest.

Als je alles toch eens wist ...

De liefde

vertelt altijd de waarheid,
draait er niet omheen,

pakt nooit iemand terug
maar vergeeft juist iedereen,
is niet egoistisch,

altijd positief,

en kletst niet over anderen.
Ja, de liefde die is lief.

Als je alles toch eens wist ...

La la la la la la lie ...



