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Hoe ver ben ik afgedwaald  
in ongehoorzaamheid?   
Nu ik naar de afgrond zink 
raak ik het leven kwijt. 
 
Maar ik roep vanuit mijn wanhoop, 
schreeuw om hulp in mijn gebed. 
Hoor mij Heer, en geef mij antwoord 
want U bent de enige die redt. 
  
God ik ben ten einde raad, 
verstik in duisternis, 
op de bodem van de zee, 
waar slechts de dood nog is. 
 
Trek mij met uw sterke hand omhoog 
en haal mij hier vandaan. 
Breng mij in uw levenslicht 
dat ik weer voor uw aangezicht mag staan. 
 
Heer, wilt U mijn schuld vergeven? 
Alstublieft, aanvaard mijn spijt. 
Dankbaar zal ik U aanbidden, 
voor U leven in gehoorzaamheid. 


