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We heffen het kruis op, beeld van genade,
vaandel van ons geloof.

We klampen ons vast aan wat de Heer Jezus
ons in zijn woord belooft:

Ik ben bij je in het midden van de strijd.
Ik ben bij je tot het einde van de tijd.

We kijken naar Jezus die ons in alles
liefde heeft voorgeleefd.

We volgen zijn voorbeeld, delen de liefde
die Hij gegeven heeft.

Hij is bij ons in het midden van de strijd.
Hij is bij ons tot het einde van de tijq,
Hij is bij ons in het midden van de strijd.
Hij is bij ons tot het einde van de tijq,
tot in eeuwigheid.

We kunnen niet zwijgen, niet stil blijven staan,
om alles wat Jezus voor ons heeft gedaan.
De Heilige Geest vuurt ons liefdevol aan

te blijven getuigen van Jezus’ naam.

En kijkt het kwaad ons recht in de ogen,
is alle hoop vergaan,

we nemen ons Kruis op in het vertrouwen
dat Jezus ons bij zal staan.

Hij is bij ons in het midden van de strijd.
Hij is bij ons tot het einde van de tijd.

U bent bij ons in het midden van de strijd.
U bent bij ons tot het einde van de tijd,
tot in eeuwigheid.



